
F Bij de dienst (voorop liturgie:): 

De eerste vijf bijbelboeken van het ‘Aloude’ Testament (zei Willem Barnard 
ooit) vormen de Thora, de wet, of eerder de richtingwijzer voor het leven dat 
wij in verschillende tijden leven. Het hart van de Thora zijn de Tien Woorden 
van de Eeuwige. Die Woorden willen ons als het ware aan de hand nemen 
om daarmee door het leven geleid te worden. Met de komst van Jezus 
Messias worden de Tien Woorden en de gehele Thora op bijzondere wijze 
‘voorgeleefd’. En al vanaf Jezus’ geboorte geschiedde dit in verhalen, met 
Kerst, uiteindelijk een feest dat versierd werd met engelen, maar het gaat om 
de geboorte naar bevrijding, gerechtigheid en vrede toe…dat is: om 
geboorte van het Koninkrijk van God, met de Tien Woorden altijd als nieuw 
vertrekpunt. Dat wij vanochtend eens bij die Tien Woorden stilstaan…


INLEIDING (tijdens Dienst) - zondag 24 december 2023 

U kent waarschijnlijk de uitspraak van Jezus uit de Bergrede: “Denk niet dat 
Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet 
gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.”…en 
eigenlijk zouden we ook tijdens Advent en Kerst deze uitspraak van Jezus ter 
harte moeten nemen. Want het Nieuwe Testament is in wezen geboren vanuit 
het Aloude Testament. 


Daarom zijn we in mijn Gemeente rond het meer van Genève dit jaar eens 
begonnen met het visionaire verhaal over de zogenaamde ‘verheerlijking op 
de berg’ waar Mozes, toonbeeld van de Thora, en Elia, toonbeeld van de 
Profeten, samen zijn met Jezus Messias. Jezus die als de nieuwe Mozes 
gekomen is en met name de Tien Woorden van de Thora ‘voor-leefde’ en tot 
vervulling bracht.


Vandaag wil ik stilstaan bij die Tien Woorden en u even in gedachten 
meenemen naar Genève omdat de Kloosterkerk, u, en mijn gemeente een 
hechte band hebben. Met name tijdens de COVID periode heeft de 
Kloosterkerk via livestreaming alles gedaan om onze gemeente te doen 
overleven waarvoor nog steeds grote dankbaarheid bestaat. De Kloosterkerk 
was ons als een reddende engel,…vraiment…




We lezen de Tien Woorden en we horen de Lofzang van Zacharias: 


